
 

 
 

  

 

 

Beste ouders 

 

Wat een start van het nieuwe jaar! Corona was overal aanwezig… Heel veel besmettingen, klassen in 

quarantaine, nieuwe maatregelen,… Ik wil mijn team bedanken voor hun inzet en jullie voor jullie 

begrip! 

Ik denk dat ik mag zeggen dat iedereen blij is dat we naar code oranje zijn overgeschakeld en dat 

alles wat rustiger is geworden. Dat het maar snel geel wordt! 

 

Gelukkig kunnen we deze hectische periode afsluiten met een leuke week. Sommige klassen gingen 

op uitstap, er waren online auteurslezingen, Miss en mister fluo verkiezing, de stoet,… 

 

Donderdag werden we verrast met het bezoek van Eddy Planckaert en Luk Alloo. Op vraag van de 

kinderen maakte Eddy een mooie tekening met zijn handtekening erbij. Deze vinden jullie terug op 

het einde van deze nieuwsbrief. 

 

Na de vakantie staan alweer leuke activiteiten gepland. Activiteiten met publiek mogen weer 

doorgaan. Wie nog niet ingeschreven is voor onze quiz van 12 maart kan dit nog steeds doen. 

Op 18 maart verwelkomen de kleuters de oma’s en opa’s voor een heuse show. Wat kijken we hier 

naar uit! 

Noteer alvast 21 mei in jullie agenda. Dan houden we ons schoolfeest ‘De Vaart Boutique’! We maken 

er een knaleditie van! 

 

En dan hebben we fijn nieuws van juf Ianthe. Zij werd op 28 december mama van een flinke zoon 

Juul. Proficiat juf Ianthe! We kijken ernaar uit om hem eens te mogen bewonderen  

 

Ik wens iedereen een zeer fijne vakantie! 

 

Hopend jullie snel op één van onze activiteiten te zien! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Isabelle de Kriek 

Directeur GBS De Vaart 

 

 

 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Isabelle de Kriek 

 

 



 

 

 Wie zit er allemaal in de Julesklas van juf Ann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julesklas 



In de 1ste kleuterklas werkten we het thema ‘In de keuken van 

Kareltje kookpot’ uit. Het was een superleuke week waarin het 

ontdekken en proeven van verschillende ingrediënten centraal stond. 

We maakten ook zelf een restaurant in de klas waar we heerlijk 

konden kokerellen en ons konden inleven in de rol van kok, ober of 

gast. We bekeken een ei van binnen en van buiten en proefden een 

gebakken, een gekookt en een roerei. Het hoogtepunt was toch wel 

het maken van frietjes in onze klas. Van een rauwe aardappel schillen 

tot het maken van  lekkere frietjes met ketchup en mayonnaise. We 

weten nu goed hoe deze gemaakt worden. Verder stonden er nog 

gele pudding, wafeltjes en cupcakes op het menu. Kortom, een hele 

lekkere week! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vriendjesklas 
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Yogales met juf Joke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vogeltjesklas 



K1K2 

Spelletjes spelen met de beebotmuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knuffelfoto’s maken met de iPad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K2 

 

Tussen alle coronaperikelen door kregen we in de Dinoklas bezoek 

van kabouter Pimpeloen. 

Hij leerde ons de kabouterwereld kennen en vertelde ons allerlei 

geheimen.  

Wisten jullie dat: 

- een kabouter ongeveer 15 cm groot is 

- kabouters 7 keer zo sterk zijn als de mensen 

- deze kleine wezentjes met de dieren kunnen praten 

- er verschillende soorten kabouters bestaan: 

 huiskabouters, boskabouters, boerderijkabouters ... 

- kabouters 200 jaar oud kunnen worden 

- ze neuze-neuze-neuze doen 

- kabouters een vos gebruiken als auto, een eend 

 als vliegtuig ... 

- ze héél rap kunnen lopen 

- ze steeds tweelingen krijgen 

- … 

 

Enkele sfeerbeelden: 

 

E 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinoklas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plukklas 



K3 
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K1b 
 

 

Gek, gekker, gekst …. 

Zo ziet het 1ste leerjaar eruit na een voormiddag hard werken 😉. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de klas wordt regelmatig met Lego gespeeld. Tijdens de wo-les 

gebruikten we deze voor het maken van een plattegrond van onze 

klas. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen alle kinderen van 

de klas. 
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N1 



N1 

Eindelijk gingen we nog eens naar een toneelvoorstelling! In het 

Leietheater zagen we een prachtig stuk : Vertel het aan de ganzen. Tijdens 

de voorstelling kon niemand stil zitten of zwijgen maar gelukkig was dit de 

bedoeling. Achteraf maakte iedereen een mooie tekening over het 

schilderij ‘het land van gisteren’. Zo werd in het toneelstuk het leven na de 

dood beschreven. Iedereen wist zeer goed hoe dat land er voor zichzelf 

moet uitzien en vooral wie/wat daar te zien is. Hoe elk kind afzonderlijk 

daarover kon vertellen was als juf goud waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1 

En dan kregen we ongelooflijk leuk bezoek in de klas ! 

Flappie, het konijn van Maura kwam op bezoek. Flappie is een héél lief en 

vooral zacht konijn. Iedereen die het aandurfde nam haar even op de 

schoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook Bobbie mocht niet ontbreken ! 

Bobbie is de allerliefste hond van de hele wereld. En Louise is het baasje 

van Bobbie. 

Hij kan pootje geven en zelfs een high five.  

Bobbie liep gewoon rond in onze klas, dronk véél water en ging mee op 

wandel op de kleuterspeelplaats. Plezier verzekerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1 

En Skippie, de vis van de Julesklas, mocht een hele week bij ons logeren. 

Juf Ann gaf Skippie zijn reiskoffer mee en wij verzorgden Skippie elke dag. 

Op vrijdag verversten we zijn water en wasten de steentjes zodat hij proper 

terug naar huis kon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten deze leuke dierenweek af met een ritje op de pony maar deze 

foto’s zullen voor de volgende nieuwsbrief zijn. 

 

Groetjes van het 1ste leerjaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meester in de klas ! Ja hoor, er kwam een meester in de klas ! Een 

uurtje lang bracht hij een heel leuke toneelvoorstelling !! 
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N2 



De zwemlessen zitten erop maar we hebben ervan genoten en zijn er 

goed op vooruit gegaan !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 15 februari konden we online een voorstelling volgen van Pieter 

Gaudesaboos. Hij probeerde ons warm te maken om zijn boeken te lezen. 

En dat is hem gelukt!! 
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Een lesje metend rekenen kan ook door middel van een wandeling. 

We onthouden toch veel beter als we het zelf hebben mogen 

ondervinden. 

 

Daarom trokken we erop uit en namen we het meetwiel mee. 
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Het vierde heeft het druk gehad!  

Wat ze zoal deden, krijgen jullie te zien in de volgende nieuwsberichten. 

Het kostte de leerlingen bloed, zweet en tranen om deze nieuwsberichten 

ineen te steken. Dit deden ze volledig zelf! De juffen zijn ontzettend trots. 

 

Hoe bekijk ik dit?  

- Gebruik een QR-scanner OF… 

- Ga naar je camera. Hou de QR-code voor je scherm. Trek geen foto 

want er verschijnt automatisch een link op je scherm. 

Tip: zet je geluid zo luid mogelijk. Dit is gefilmd met een iPad met het resultaat 

dat niet ieder nieuwsbericht even luid is.  

 

Veel kijkplezier! 
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Op dinsdag 15 februari beleefden we een hele leuke dag in het Erasmusatheneum te 

Deinze. 

 

We volgden er allerlei lessen (Latijn, Wetenschappen, koken, STEAM  en voetbal) en 

we kregen meer informatie over de overstap van het zesde leerjaar naar het 

middelbaar! We zijn er (bijna) klaar voor! 

 

Enkele sfeerbeelden… 
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Activiteiten 

 
07/03 Zwemmen Plukklas en N6 

07/03  Sportsnack N1-2-3  

11/03  Doedag N6 VTI Deinze  

11/03  Online auteurslezing N3  

12/03  Quiz  

14/03  Fluoweek  

14/03  Zwemmen Plukklas en N6  

14/03  CLB vaccinatie N5  

14/03  Sportsnack N1-2-3  

15/03  Leietheater N3 – ‘Woestzoeker’ 

17/03  Vergadering Oudercomité  

18/03  Grootouderfeest  

21/03  Struisvogelboerderij Dinoklas 

21/03  Zwemmen Plukklas en N6  

21/03  Sportsnack N1-2-3  

22/03  CLB Medisch onderzoek en vaccinatie N1  

22/03  Attituderapport + oudercontact  

24/03  Attituderapport + oudercontact  

28/03  Zwemmen Plukklas en N6  

28/03  Sportsnack N1-2-3  

31/03  Openklasdag instappers Julesklas  

 

01/04  Paasontbijt  

04/04  Paasvakantie  

18/04  Paasmaandag  

19/04  Instapdag peuters  

21/04  De Milieuboot N6  

22/04  Schoolfotograaf  

25/04  Fluoweek  

25-29/04  Week van de leerling   

25/04  Zwemmen Plukklas en N5  

25/04  School zonder pesten Julesklas-Vogeltjesklas-Dinoklas-Plukklas-N1 

25/04  Sportsnack N1-2-3  

26/04  Frietjesbak  

28/04  Sportdag lager  

29/04  Hof ter Motte Julesklas  

29/04  Dinomuseum Dinoklas  

 
 

 

 

 


